
Het Schoolwezen in de Heerlijkheid 
BOXMEER. 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

Het GYMNASIUM te BOXMEER. 

Wie tot vóór enige jaren (tot1878) ’s morgens om half negen BOXMEER 

doortrok, moest zich verwonderen over het groot aantal jongelingen, dat in 

afwachting van het sein, met het bekende klokje te geven, de aanvang van de 

lessen vóór het oude Gymnasium stonden te wachten. Het Boxmeersche 

Gymnasium stond in heide en verte in goede Roep wegens het degelijke 



onderwijs, dat er gegeven werd, en het werd door vele jongere uit den 

vreemde bezocht. Het aantal leerlingen steeg soms tot zestig. Tal van mannen 

hebben er dan ook de grondige kennis opgedaan, die hen later in staat stelde, 

nuttige leden der maatschappij te worden.  

We zeiden boven ,,oude Gymnasium” en dit niet zonder recht. Het bestond 

reeds als Latijnsche school in het nog aanwezige gebouw sinds 1707. Om te 

voldoen aan artikel 7 van de stichtingsbrief van het klooster, begonnen de 

Camelieten in 1658 les te geven in de Latijnsche en Grieksche talen en in de 

aanverwante vakken. Aan het hoofd stond, evenals in andere scholen van deze 

orden, een kloosterbroeder met de titel Prefect, welke verschillende 

ordensgeestelijke ter zijde stonden. De eerste Prefect deze nieuw gestichte 

school was Christiaan Van de Waeter, geboren van Aelst. De namen op te 

geven van de leeraren en  van hen , die Van de Waeter en de volgende 

Prefecten in het geven van onderwijs bijstonden, is niet mogelijk, terwijl 

daaromtrent de aantekeningen weinig of niets zeggen. Van  de Waeter werd 

pastoor te Sambeek, en stierf op 30 April 1710, in den ouderdom van 75 jaar: 

59 jaar geprofest en 53 jaar priester. Hij had reeds vóór zijne aanstelling de 

parochie van Sambeek bediend. In 1672 volgde Nicolaas Bautsen, die op 16 

November 1688 overleed, na gedurende 30 jaar les gegeven te hebben, eerst 

als leraar, later in hoedanigheid van prefect der school. Dan was Angelinus 

Schinaerts, in Eindhoven geboren, Prefect, die op 16 November 1741 overleed, 

na meer dan 50 jaren Prefect te zijn geweest: hij werd opgevolgd door pater 

Dergent: in 1812 door pater Albertus Beerens. Van het jaar 1812 af werd pater 

Beerens in zijn taak bijgestaan door Francicus van den Brugge, geboren in 

Boxmeer, die gedurende 22 jaar les gaf. In 1824 gaf Mart.Derks, priester-leraar 

of praeceptor, vroeger rector te Helmond, les in de Wiskunde enhet Grieksch: 

hij trok van Rijkswege 160.00 gulden: de Conrector had een salaris van 120,00 

gulden. Van 1812 tot 1830 was Van Den Brugge kapelaan van Boxmeer. 

Hubertus Martinus Strick was in 1816 opvolger van Pater Beerens en werd in 

1832 pastoor, waarom later Jacobus Herraerts, seculier priester, het bestuur 

overnam. 

Herraects, op 13 December 1805 te Boxmeer geboren, werd van 1832 tot 1838 

Prefect en stierf in 1870. 

In 1828 studeerde te Boxmeer F.BOERMANS,later bisschop van Roermond.                        



In 1834 gaf aan het Gymnasium les Joh. Francicus Derks uit ’s-Hertogenbosch 

(gestorven 30 maart 1845). Evenals Herraerts een seculier geestelijke. In 1836 

kwam het onderwijs voor het eerst in handen van leken. Als rector trad toen op 

Dr.C.H.J. Franken, die in 1849 overleed; hij werd opgevolgd door Dr.Fr. Soer, 

die echter nog binnen het jaar Boxmeer verwisselde met Oldenzaal. Op deze 

volgde Dr.F.B.Trosée, onder wiens bestuur het gymnasiaal onderwijs door 6 

leerlaren verstrekt en door meer dan 50 leerlingen gevolgd werd. Vooral droeg 

tot deze bloei toe de oprichting van het zogenaamde paedagogium. Onder de 

voortreffelijke leiding van Dr.L.ROBBE. Deze fungeerde, na het vertrek van 

Dr.TROSÉER in 1860. Slechts korten tijd als rector, terwijl hij als inspecteur van 

het lager onderwijs in Limburg naar Maastricht vertrok. In 1861 trad 

Dr.Alexander Mar.Hub.Smits,  uit Eindhoven op. Hij werd op 15 Januari 1870 

definitief herbenoemd als rector met C.A.J.Franken als conrector. Toen hij op 

het einde van 1875 voorzag, dat de nieuwe wet op het hoger onderwijs een 

einde zou aan het bestaan van het Gymnasium,  nam hij op 22 Maart 1876 de 

betrekking aan van rector aan het Gymnasium te Oldenzaal, dat later in een 

progymnasium veranderd werd. Op 19 Januari 1888 vierde Dr.A. Smits te 

Oldenzaal zijn 25-jarig jubileum als rectot; hij was daar bijna 13 jaar werkzaam. 

 

 



Onder de conrectoren en leeraren , die hunne krachten van 1860 tot 1878 aan 

het onderwijs deze inrichting gewijd hebben, noemen we; Thissen, Woltering, 

Schets, Zegers, Meijers, Robbe Jr, Kuijlaars, Heijnen, G.Smits, C. Franken, 

J.Corstens en Kramps. Op Dr.A.M.H. Smits volgde als rector in 1876 C.H. 

Franken, zoon van den in 1849 te vroeg ontslapen verdienstelijke rector. Hij 

werd in 1876 definitief benoemd. J.Corstens bekleedde , onder deze rector, het 

conrectorsambt, terwijl Kramps leraar was. Als custos fungeerde gedurende 

meer dan veertig jaar de heer Jurgers. Op 14 December 1878 werd door de 

raad van de gemeente besloten tot oprichting van een school voor uitgebreid 

lager onderwijs en tot opheffing van het Gymnasium. Deze school zou 

voorlopig in het oude Gymnasiaal gebouw gevestigd blijven. Het hood der 

school zou 1400,00 gulden per jaar verdienen, en 160,00 gulden vergoeding 

voor huishuur en 1/3 der schoolgelden. Op Woensdag 19 Februari 1879 werd 

een vergelijkend examen gehouden, en dien ten gevolge benoemd de heer, 

Klessens,  

 



Hoofd van de R.K. Parochiale School te Vegchel. 

Het  opschrift  ,,Gymnasium” boven de ingang van het Gymnasium verdween, 

en daarmede de herinnering aan een verleden van meer dan anderhalve eeuw. 

Op 19 Juli 1880 werden de laatste leerlingen van het Gymnasium tot de 

akademische lessen bevorderd. Het Gymnasium werd, zoals uit het 

ankeropschrift blijkt, in 1707 gesticht. Door een deur, op het binnenplaatsje, 

had men van uit het klooster toegang tot het gebouw. ( zie foto boven) 

De leerlingen van het Gymnasium stonden onder strengen tucht, en droegen 

vóór 1838 blauwe uniformen met zilveren krammen, begaven zich s’morgens 

gezamenlijk naar de kerk, en hadden dan hun vasten plaats in de tempel vóór 

het priesterkoor. Tot nu noemt men die aantrede nog altijd, ,,den 

studentendorpel.” In de processie openden de leerlingen met hunnen blauwen 

standaard, die door de censor gedragen werd, de rij. Op het Gymnasium werd, 

behalve Latijn en Grieksch ook onderwijs gegeven in Nederlands, Geschiedenis, 

Fransch, Duitsch, Engelsch, Wiskunde en aanverwante vakken. Het toezicht op 

het onderwijs was in handen van drie curatoren, die af en toe bij de lessen 

tegenwoordig waren, om zich van de goede vooruitgang van het onderwijs te 

overtuigen, en ook het openbaar examen voor de vakantié (paas en 

zomervakantie) bijwoonden. Door het College van Curatoren was ook het 

Reglement van het Gymnasium ontworpen, dat in 11 artikelen voorschriften 

voor de regeling van het onderwijs bevatte. 

De Latijnse school genoot vóór 1855 een subsidie van 100,00 gulden, na 10 

Februari 1855 werd 500,00 gulden. Het laatste College van Curatoren van her 

Gymnasium bestond uit de heren: Jhr. Van Sasse van Ysselt, als president, en 

de leden: Mr. J.B. Hengst en Dr. J. Sormani. 

Voor Boxmeer is het zeer te betreuren, dat het Gymnasium niet meer bestaat, 

en dus nu ook de geschikte gelegenheid  voor de Boxmeersche jongelingen 

ontbreekt, om zich met weinig kosten , in zowel de klassieke letteren als in de 

moderne talen en andere wetenschappen, te bekwamen. 



 

Met zo voor opleiding in Boxmeer is het ook niet vreemd dat er zovele 

gegradueerden met universitaire titels daar van dan zijn gekomen?  

Zeer vele hadden een doctortitel verschalkt in eigen land, in Leiden , 

Harderwijk, Leuven. Maar meerderen nog in de vreemde, in Parijs, Toulouse, 

Limoges, ja zelf in Salamanea en Toledo. Er waren er meer dan 60?, De 

meesten kwamen voort, niet uit de adelijke, maar uit de burgerstand en 

luisterden naar de naam Kerstens, en Hoctin en Van de Mortel, verwant met 

vele echt Boxmeerse families als Hengst, Peters, Simonis of met de Adel, als 

Sasse van Ysselt, Verheijen van Estveld enz. 

Alle als dank door de pro-gymnasiale opleiding, die in Boxmeer gegeven werd 

en elders werd voortgezet. 

 



p.s, In het stadsarchief van Maastricht bezit men een stempel van 1869 die 

behoord heeft aan het paedagogium te Boxmeer. Het beeld in de stempel stelt 

voor St.Chrysostomus en er omheen leest men: ,,Academia St.Chrysostomi 

Paedagogium te Boxmeer 1869” In 1949 werd in Boxmeer het Sint-

Chrysostomuslyceum, later Sint-Chrysostomuscollege opgericht. 

In 1971 is dat verandert in Elzendaalcollege, Waarom?  

Dit was als herinnering toch mooie geweest aan de LATIJNSE School. 

Een goed begin is toch het halve werk.! 

Met dank aan: 

Br.Gonzaga THIERY. 

Van Beurden. 

MH. 

. 


