
Tot ongeveer 1800 was Boxmeer een 
vrije heerlijkheid. En had een eigen 
leger om de grenzen te bewaken tegen 
een vijandelijke aanval. 

Bij de toegangswegen naar Boxmeer stonden “hecken” van elzenhout 

en eikenpalen, die als een soort slagboom fungeerden en in tijd van 

gevaar werden gesloten. 
 

Boxmeer had ongeveer honderdvijftig soldaten die verdeeld waren in 

zogeheten ROTTEN, nu zegen we pelotons ,Deze waren net buiten het dorp 

gelegen op plekken waar de vijand het eerst werd verwacht. Dat was aan de 

Noordkant en de Zuidkant. Vanuit de Peel ( St.Anthonis ) werd door de 

moerassige wegen geen vijand verwacht! 

 



Aan de zuid-en zuidwestkant van Boxmeer bewaakte het Rot Huggersveld de 

huizen en schuren van Luneven en het klooster Elzendael. De mannen van Rot 

Keistraat hielden toezicht op het “hecken naar Sambeek, op de plek van deze 

foto. Sambeekseweg 1. Daar heeft later nog de fam: N.Schrijen  gewoond. Aan 

de Noordkant van Boxmeer waren drie Rotten geposteerd. Deze heetten 

Elderum,Holsteeg en Averbiest ( Overbiest ). Het rot de Elderum moest de tol, 

het “Hecken”en de brugweg vanaf de Sint.Rochuskapel richtig Beugen 

bewaken. Het wachtlokaal zal wel herberg In de Pelicaan geweest zijn.                                    

Zie FOTO. 

 

 

 

 

 

 

De mannen van her Rot Holsteeg opereerden vanuit Herberg De Roskam, Zie 

Foto;  
 



 

Stond op de Beugenseweg 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rot de Averbiest hadden waarschijnlijk Herberg In Den Engel, Die stond 

waar nu de protestantse kerk staat. Zie Foto: 

 



 

 

Dan had men nog Rot Knodenburg, die gaf bescherming aan de bewoners van 

huize De Elsendonck en de Weijern en Pastoorbiest. 

Waar die naam vandaan komt is niet bekend? 
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